
Grote kans dat jij (of je vader, moeder of leerkracht!) uit volle borst 
meezong. Het komt uit een liedje van Kinderen voor Kinderen. 
Wij dagen je uit om mee te zingen en te lopen. Maar dan wel met 
één been op de stoep en één been in de goot!

Voor veel kinderen in andere landen is goed onderwijs niet vanzelfsprekend. 
Daarom organiseert Save the Children op 16 mei 2021 een sponsorloop. 
En dan zingen we met zijn allen een nieuwe versie van het liedje van 
Kinderen voor Kinderen. Misschien wel jouw versie!

    SCHRIJF EEN NIEUWE SONGTEKST 
Het lied is al zo’n 30 jaar oud. Tijd om ‘m een beetje op 
te frissen! Bedenk een nieuwe tekst op het nummer 
en maak kans op mooie prijzen. Zo is er een jonge 
ontwerper die jouw of jullie sportschoenen zal pimpen. 
We kiezen de mooiste versie uit en die wordt opnieuw 
ingezongen. Door wie… dat houden we nog even 
geheim. Medio november wordt de winnende inzending 
én de artiest bekend gemaakt! Stuur je songtekst naar 
acties@savethechildren.nl. Inzenden kan tot en met 
1 november 2020.

ZINGEN JULLIE MET ONS MEE? JULLIE MET 

II www.savethechildren.nl/met11been II

“Ik LOop met EEn BEen 

op de stoep, eN 

eEn beEn in de GoOT!”

kijK op
www.kidsweekindeklas.nl/extra-wereldburgerschap voor de originele songtekst, het YouTube-linkje en tips om jouw songtekst zo goed mogelijk te maken.

SAVE THE CHILDREN
Save the Children zet zich dagelijks in voor 

kinderen die hulp nodig hebben. Ze beschermen 

kinderen tegen nare dingen, zoals misbruik of 

uitbuiting. En zorgen ervoor dat kinderen naar 

school kunnen.


