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In veel landen heeft je huidskleur nog steeds invloed op hoe je wordt 

behandeld. Daarom roept landengroep de Verenigde Naties (VN) 

21 maart al jaren uit tot internationale dag tegen racisme. Ook in 

Nederland komt het nog regelmatig voor. Anti-racisme-onderwijzer 

Chanel Matil Lodik en Kidsweek-lezers Dominic (9), Jeniah (13) en 

Quan (10) vertellen. Door Janine de Wit

Wat is racisme?
‘Als je benadeeld wordt op basis 

van je huidskleur of afkomst, is 

dat racisme’, zegt racisme-expert 

Chanel Matil Lodik. ‘Mensen 

denken bijvoorbeeld dat iemand 

met een zwarte huidskleur eerder 

iets zou stelen dan iemand met 

een witte huidskleur. Of iemand 

krijgt bijvoorbeeld een lager 

schooladvies of een zwaardere 

straf. Dat komt doordat sommige 

mensen denken dat iemand 

met een andere huidskleur 

slechter of onaardiger is. 

Maar dat is natuurlijk niet 

zo. Er zijn verschillende 

vormen van racisme. Iemand 

kan heel duidelijk worden 

uitgescholden, maar het gebeurt ook subtieler, 

door te doen alsof het een grap is.’

Bewust en onbewust
‘Sommige mensen maken een 

racistische opmerking zonder dat 

ze het doorhebben. Dan zeggen ze 

bijvoorbeeld tegen iemand die al zijn 

of haar hele leven in Nederland woont: 

“Wat spreek je goed Nederlands.” Daar 

bedoelen ze niks verkeerds mee, maar 

het is wel racisme. Daarom is het goed 

om erover te praten, hoe moeilijk dat 

ook is. Je kunt altijd vragen waarom 

iemand zoiets zegt en vertellen dat je je 

er niet prettig bij voelt. Dan kan iemand 

erover gaan nadenken. En als je het bij 

iemand anders ziet gebeuren, is het ook 

altijd goed om er iets van te zeggen. 

Racisme is namelijk echt niet stoer. Het 

is een heftige vorm van pesten.’

Chanel Matil Lodik
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‘Ik vind het racisme 
als je iemand pest 

om iets waar 
die persoon 
niks aan kan doen. Ik maak dat zelf best wel vaak mee door mijn Chinese achtergrond. Ik word uitgescholden voor spleetoog of poepchinees. Of mensen roepen me op straat na en zeggen “tjing tjang tjong” of maken gebaren met hun vingers en ogen. Sinds het coronavirus in Nederland is, 

zie ik op tv dat meer Aziatische mensen daarmee worden gepest, omdat het virus in China is begonnen. Ik heb dat zelf ook twee keer meegemaakt op straat. Iemand zei bijvoorbeeld eens dat ik het probleem van het virus was. Op social media krijg ik gelukkig geen nare reacties.’

Haatreacties
‘Ik word er heel boos van als mensen racistische opmerkingen maken. Ik hoop dat er vaker in de klas over wordt 

gepraat, want dat doen we nu niet zoveel. Dan leren we misschien dat we elkaar moeten respecteren. Soms vraag ik me af waarom mensen zo raar doen en dan wil ik hetzelfde zijn als anderen. Doordat ik veel haatreacties krijg, doet het steeds minder met me. Ik probeer te denken dat de mensen het niet waard zijn om boos te worden. Mijn ouders zeggen dat ik er niet op moet reageren. Dat doe ik dan ook niet. Al vind ik het wel moeilijk, want het zal altijd door blijven gaan.’

‘Racisme is dat mensen een opmerking maken 

of je anders behandelen omdat je er anders 

uitziet. Alsof je huidskleur niet goed is. Een 

meisje uit mijn klas werd op haar vorige 

school vaak uitgelachen of uitgescholden, 

voor aap bijvoorbeeld. Daardoor was ze thuis 

vaak heel emotioneel. Ik heb het zelf gelukkig 

nog niet meegemaakt. Ik ben er wel veel mee 

bezig. Als ik iets doe, denk ik goed na hoe ik 

dat moet doen, zodat mensen geen verkeerd 

beeld krijgen van mensen met een zwarte 

huidskleur. Als ik boos ben op school houd ik 

me bijvoorbeeld in en let ik goed op wat ik zeg. 

Ik wil niks doen of zeggen waardoor mensen 

denken dat iedereen die zwart is verkeerd is.’

Anders reageren
‘Ik vind dat het in Nederland 

nog best goed gaat. Soms 

zie ik op Youtube fi lmpjes 

uit andere landen waarin 

anders wordt gereageerd 

op mensen met een 

zwarte huidskleur dan op iemand met een 

witte huidskleur. Dat iemand met een boog om 

een ander heenloopt bijvoorbeeld. Dan ben 

ik echt teleurgesteld, maar dat zie ik gelukkig 

niet in het echt. Als iemand racistisch is, kun je 

er niet veel aan veranderen. Zo is die persoon 

opgevoed, door familie of door televisie. 

Niemand wordt racistisch geboren.’

‘Racisme betekent dat iemand nare opmerkingen maakt over je huidskleur en dat is niet oké. Ik ben wel eens voor aap uitgescholden tijdens het buitenspelen en toen ben ik boos weggelopen. Ik voelde me daardoor heel verdrietig. Zo’n opmerking doet veel pijn. Verder heb ik het gelukkig nog nooit meegemaakt of zien gebeuren, maar ik vind het wel een belangrijk onderwerp.’

Praten op school 
‘Ik ben kinderburgemeester in Amsterdam en ik ga de komende weken naar scholen om te praten met slachtoffers en daders over pesten, discriminatie en 

racisme. Ik hoop 
dat iedereen daarna 
trots is op zijn of haar 
afkomst en dat het niet 
uitmaakt wat anderen 
zeggen. Misschien 
hebben mensen die 
racistische uitspraken doen dat zelf niet eens door. Daarom is het belangrijk dat er aandacht voor komt. Zo beseffen zij misschien dat ze iets moeten veranderen.’

‘Ik vind het racisme 
als je iemand pest 

Racisme in Nederland
Vier op de tien mensen in 

Nederland heeft wel eens een 

racistische opmerking gemaakt, 

voor de grap of serieus bedoeld. 

Dat bleek vorig jaar uit een groot 

onderzoek van tv-programma 

EenVandaag. Acht op de tien 

mensen met een lichtgetinte 

of donkere huid is wel eens 

gediscrimineerd, blijkt uit 

datzelfde onderzoek. Bij de helft 

van die mensen gebeurde dat 

elke maand of zelfs vaker.

Dominic (9) 
uit Amsterdam

Jeniah (13) uit 
Rotterdam

Quan (10) uit 
Maassluis
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