
‘Ik was nog maar een kind toen de oorlog 
uitbrak in Nederland. Ik weet nog goed toen de 
Slag om Arnhem begon. Terwijl er buiten hard 
gevochten werd, schuilde ik met mijn ouders in onze 
kelder. Na vijf dagen werd er op de deur gebonsd en 
vertelden de Duitsers dat wij de stad direct moesten 
verlaten. Achter een volgeladen kinderwagen lieten 
we in september 1944 Arnhem achter ons. 
Aan een stok hadden we nog snel een hemd geknoopt, 
als witte vlag. Buiten rook ik een brandlucht. Ik keek 
naar boven en zag de vlammen uit de toren van de 
Eusebiuskerk slaan. Arnhem stond in brand. 
Omdat mijn moeder hoogzwanger was, konden we 
terecht bij onze huisarts een dorp verderop. Een paar 
dagen later stonden we in de achtertuin van de dokter. 
Er viel een bom. De klap blies ons achteruit en de 
buurvrouw, met wie mijn moeder kort daarvoor 
nog een praatje had gemaakt, was overleden. 
Opnieuw schuilden we in een kelder, waar ik op 
mijn moeders schoot een psalmliedje zong. Na een 
lange tijd keerden we pas in 1945 terug naar Arnhem. 
Ons huis bleek verwoest. In de jaren daarna werd er 
nog weinig over de oorlog gesproken, maar daarmee 
verdwenen mijn angsten niet. Ik vind het belangrijk 
om over het onderwerp te blijven praten en 
voor vluchtelingen op te komen. 
Daarom geef ik 
nu voor zowel 
VluchtelingenWerk 
als het Landelijk 
Steunpunt Gast-
sprekers WOII-Heden 
voorlichting op 
scholen.’

Naam: Gerben Heitink 

Leeftijd: 81 jaar
Woonplaats: Bennebroek

Over VluchtelingenWerk

Quizzen 
maar!
Weet jij alles over vluchtelingen? 
Test je kennis in de quiz!

Een vluchteling is iemand die...
A. in zijn eigen land niet veilig is.
B.  heel arm is en in Nederland 

een baan wil zoeken.

Hoeveel mensen zijn er 
wereldwijd op de vlucht?
A. 35 miljoen mensen.
B. 71 miljoen mensen. 

Kinderen die in een asielzoekers-
centrum wonen...
A.  gaan naar een Nederlandse 

school.
B.  mogen niet naar school tot ze 

weten of ze mogen blijven.

Beantwoord nog veel meer vragen 
en check de antwoorden op 
www.kidsweekindeklas.nl/extra-
wereldburgerschapvoor vluchtelingen op te komen. 

Heitink

Gerben

Bennebroek

‘Ik heb tot mijn negende in Aleppo in Syrië gewoond. Het was er mooi 
en fi jn, totdat de oorlog uitbrak. Het was niet langer veilig meer. 
Met mijn moeder en zusje verhuisde ik naar mijn opa en oma in Libanon. 
Mijn vader bleef in Aleppo om andere mensen te helpen. Na een jaar 
gingen we terug naar mijn vader in Syrië. Er was veel veranderd, daar 
schrok ik best wel van. Ik weet nog goed dat ik met de bus van school 
naar huis ging en dat de bus werd beschoten. De buschauff eur zei dat 
we allemaal moesten bukken. We botsten ergens tegenaan en konden 
niet meer verder rijden. Lopend bracht de buschauff eur ons naar huis. 
Thuis heb ik niks tegen mijn moeder verteld. Ik was bang dat ze dan 
weer weg zou willen uit Syrië. Uiteindelijk kwamen mijn ouders er 
natuurlijk alsnog achter. Ze besloten om te vluchten. Mijn vader ging 
met behulp van smokkelaars met een bootje de grens over. Ik wilde 
graag mee, maar dat kon niet zei hij. Hij wilde eerst weten of het wel 
veilig voor ons was. Ik vertrok met mijn moeder en zusje opnieuw 
naar mijn opa en oma in Libanon. Toen mijn vader het veilig genoeg 
vond zijn mijn moeder, mijn zusje en ik met het vliegtuig naar Nederland 
gekomen. Ik was zo blij toen ik mijn vader eindelijk weer zag! Ik rende op 
hem af en begon hem meteen te knuff elen. Na negen maanden in het 
asielzoekerscentrum gewoond te hebben, kregen we een huisje in 
Wassenaar. Daar heb ik het naar mijn zin. Met mijn vriendinnen 
op het vwo spreek ik Nederlands, Engels, Arabisch en Frans. 
Ook ben ik nog Chinees aan het leren. Toch zou ik het 
liefst weer terug willen naar Aleppo. Ik blijf positief!’

BEKIJK HET LESMATERIAAL OP 
WWW.KIDSWEEKINDEKLAS.NL/EXTRA-WERELDBURGERSCHAP   

“Ik heb tot mijn 
negende in Aleppo 
in Syrië gewoond. 
Het was er mooi 

en fi jn, totdat 
de oorlog uitbrak. Het was niet langer 

veilig meer.”

Naam: Sara Denno 

Leeftijd: 15 jaar
Woonplaats: Wassenaar

PLEK OM 

TE WONEN

TAAL 
LEREN

BAAN 

ZOEKEN

Quizzen 

Het is voor vluchtelingen niet makkelijk om 
in Nederland een nieuw leven te beginnen. 
Alles is hier anders dan ze gewend zijn. 
Ook moeten ze op zoek naar een 
plek om te wonen en de taal leren 
spreken. Veel vluchtelingen missen 
bovendien hun familie en vrienden en 
maken zich zorgen om hen. Daarom is 
het fi jn als vluchtelingen zich hier welkom 
voelen. VluchtelingenWerk helpt  vluchte-
lingen hierbij. Wil je meer weten over 

vluchtelingen of iets voor ze doen? 
Kijk dan op:
www.vluchtelingenwerk.nl/kidsweek 


