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De liedteksten  
 

Pa waar ben je     
 
Pa waar ben je 
Ma waar ben je 
Hoor je mij  
Hoor je mij 
Ook al ben je heel ver weg 
Ook al ben je heel ver weg 
Toch voel je dichtbij 
Toch voel je dichtbij 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wij zoeken een land 
 
Wij zoeken een land 
Om samen naartoe te gaan 
Niet ver hier vandaan 
 
Wij zoeken een land 
Met gastvrije lieve mensen 
Geen gedoe met papieren  
en met regels en met grenzen 
 
Wij zoeken een plek 
Een huisje om in te wonen 
Waar wij kunnen dromen 
 
Wij zoeken een plek 
Een land van nemen en van geven 
Waar we lekker kunnen spelen  
en zonder angst verder kunnen leven 
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Hoe spel je dat?  

Tafel, jongen, meisje, kat 
Schoolbord, meester 
Hoe spel je dat? 
 
Pindakaas, kroket, patat 
Hagelslag en worst 
Hoe spel je dat? 

Goedemorgen, goedenacht 
Tot ziens, lekker weer,  
Hoe spel je dat? 

hoe ha, hoeha – hoe ha, hoeha 
hoe ha, hoeha – hoe ha, hoeha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het reislied 

Dag pappa, tot morgen 
Dag mamma, maak je geen zorgen 
Dag huis, dag konijn,  
Straks zal ik er niet meer zijn 
Dan ben ik op reis 
Niemand weet hoe lang 
En niemand weet waarheen 
 
In de bergen zijn draken  
In de woestijn zijn slangen 
In zee zijn er haaien met grote kaken 
Maar zij kunnen mij niet vangen 
Nee, ik ben toch niet bang 
 
Straks zal ik de weg niet weten 
Straks zal ik de taal niet kennen 
Ik moet hier weg, ik moet daarheen  
Straks ben ik alleen 
 
Dag pappa, tot morgen 
Dag mamma, maak je geen zorgen 
Dag huis, dag konijn,  
Straks zal ik er niet meer zijn 
Dan ben ik op reis 
Niemand weet hoe lang 
En niemand weet waarheen 

 

 

Straks zal ik de weg niet weten 
Straks zal ik de taal niet kennen 
Ik moet hier weg, ik moet daar heen  
Straks ben ik alleen 
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Leve het Internet 

Zoek je iets 
Ben je iets kwijt 
Wil je iets kopen 
Maar heb je geen tijd 
Zet dan gauw je computer aan 
Tijd om op het internet te gaan 

Zoek en vind het op het internet 
    
Alles wat je zoekt 
Is op het internet te vinden 
Informatie over reizen, boeken 
Steden, wervelwinden 
Noem maar op, je komt het tegen 
Op het wereld wijde web 
Zelfs informatie over regen 
Als jij die nodig hebt  

Zoek en vind het op het internet 
 
En als je graag een huisdier wil, 
Een hamster of een hond, 
Een wit konijn of een lief katje 
Of een goudvis in een kom 
Typ een zoekopdracht en wacht, 
Even door de hits heen lopen 
Totdat je iets gevonden hebt 
Dat kun je dan gaan kopen 
  

 

 
 

Zoek en vind het op het internet 
 
Alles wat je hart begeert 
vind je als je 't maar  probeert 
Een vader, een moeder  
een huisje en een bed 
Zoek en vind het op het internet 

Het internet dat is zo fijn           
Waar zouden we toch zonder zijn 
Eén druk op de knop,  
De wereld in een notendop 
Wat een vreugde wat een pret 
Snel de computer aangezet en je      
Ontmoet de hele wereld op het Internet 
  
Zoek en vind het op het internet 
 
Alles wat je hart begeert 
vind je als je 't maar  probeert 
Een vader, een moeder  
een huisje en een bed 
Zoek en vind het op het internet 

*De schuingedrukte tekst wordt door de presentator 
gezongen, deze tekst hoef je dus niet te zingen.  

 

 

 

 

Het vriendenlied 

Wij zijn twee vrienden jij en ik 
En wij doen alles samen jij en ik 
Jij bent de sterkste van ons twee 
En schrijven daar help ik jou mee 
  
In alles steunen wij elkaar 
Ja zo doorstaan wij samen elk gevaar  
Wij zijn een team 
 
Wij zijn twee vrienden jij en ik 
Al zijn we heel verschillend jij en ik 
Jij bent zo groot en ik zo klein 
Toch wil ik steeds weer bij je zijn 
 
In alles steunen wij elkaar 
Wij vullen elkaar steeds goed aan 
We kunnen van elkaar op aan 
 

 


