Maanlied

Die toverbal, die toverbol

Die gele bol van licht

Soms half soms sikkel en soms vol

Zij groeit die bol, die toverbol
En zo wordt ze weer klein
Die wonderlijke toverkol

Laat mij vliegend meegaan

Dansend ruim baan mee gaan

Op het mooiste schijnsel van de maan
Laat mij dromend meegaan

Dansend ruim baan meegaan

Op het mooiste schijnsel van de maan.

Nog een nacht verschuift ze richting volle maan.

Ze wast groeit steeds een schijf erbij
Die toverbol van licht
En zo vertelt ze ons de tijd

En als zij vol is dan is het feest!
We vieren dansen zingen!
Zois het altijd al geweest

Laat mij dromend meegaan

Dansend ruim baan mee gaan

Op het mooiste schijnsel van de maan
Laat mij dromend meegaan

Dansend ruim baan meegaan

Op het mooiste schijnsel van de maan.

Laat mij vliegend meegaan

Dansend ruim baan mee gaan

Op het mooiste schijnsel van de maan
Laat mij dromend meegaan

Dansend ruim baan meegaan

Op het mooiste schijnsel van de maan!



