
 

Ben je wel eens bang 
Krijg je een raar gevoel van binnen  
Je hart doet boem  
En je benen staan te trillen  
 
Bang voor de hond 
Zwemmen door het gat 
Stil zitten bij de kapper… 
Hoe doe je dat? 
 
Nou zo! 
 
Ik timmer, tover, drum 
En ga praten met de boom 
Met een beetje fantasie 
Ja zo doe ik dat gewoon 
Opeens is alles anders, ben ik helemaal niet bang 
En durf ik echt alles! 
 
KABAM! 


