3 Luister met zijn allen naar het lied waarmee Kabam! begint.

2 Luister het lied nog eens en probeer de laatste woorden van
de zin mee te zingen.

1 Oefen de zinnen zonder muziek.

g ACTIE!

=" 7ing mee met de kinderen uit Kabam!

Ben je wel eens bang

Krijg je een raar gevoel van binnen
Je hart doet boem

En je benen staan te trillen

Bang voor de hond
Zwemmen door het gat
Stil zitten bij de kapper...
Hoe doe je dat?

Nou zo!

Ik timmer, tover, drum

En ga praten met de boom

Met een beetje fantasie

Ja zo doe ik dat gewoon

Opeens is alles anders, ben ik helemaal niet bang
En durf ik echt alles!
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INSTRUCTIE 2




