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Het is Paarse Vrijdag! Tijdens deze GSA-actiedag kleuren veel 
middelbare scholen in Nederland paars om aandacht te besteden 

aan de acceptatie van LHBTI’ers. Maar waar komt deze 
dag vandaan? En waarom toch de kleur paars? 

Door Sandra van de Wiel
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ballonnetjes verboden?
Het is nog niet zeker dat het verkopen en gebruiken 
van ballonnen met lachgas verboden wordt. 

Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) kwam deze 
week met een plan voor een verbod. Volgens hem zijn de 
risico’s voor jongeren niet langer acceptabel. Maar in de 
Tweede Kamer is nog geen meerderheid voor dat plan. 
De partijen VVD, PVDA, GroenLinks en D66 maken zich ook 
zorgen, maar denken dat de problemen niet worden opgelost 
met een verbod. Zij zijn bang dat het criminele circuit de 
handel dan overneemt. Daarom willen zij juist meer aan 
voorlichting doen.

laurent stopt met studeren
Laurent was er 
bijna. De 

negenjarige student 
zou deze maand als 
jongste student ooit 
een universiteits-
diploma halen. Maar 
dat zit er niet meer in. 
Na een conflict met 
TU Eindhoven, is hij 
deze week gestopt 
met zijn studie 
electrical engineering. Zijn ouders wilden graag dat hij vóór 
zijn tiende verjaardag (op 26 december) zou slagen, maar 
volgens de universiteit is dat te snel omdat het ‘wonderkind’ 
nog een aantal tentamens moet halen.
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Ook in de Tweede Kamer 
zijn grote zorgen over de 
situatie van de Hoenderloo-
jongeren. SP en GroenLinks 
vrezen dat zij op wacht-
lijsten of zelfs thuis belanden. 
Ze willen dat minister 
De Jonge (Volksgezondheid) 
er alles aan doet om voor 
elkaar te krijgen dat de 
jongeren de zorg blijven 
krijgen die ze nodig hebben.

Knallende rotjes en flitsende pijlen. 
December is voor dieren een stressvolle 
periode. Elk jaar raken vijf hulphonden zo 
getraumatiseerd door vuurwerk dat ze hun 
werk niet meer kunnen doen. Daarom is 
Stichting Gebruikers Assistentiehonden 
gestart met de campagne Verknal mij niet 
door vuurwerk. Door Sanne van Houwelingen 

Volgens de stichting worden elk jaar zo’n 
twintig tot dertig hulpdieren bekogeld met 
vuurwerk. Door angst of verwondingen vallen 
daardoor meerdere hulphonden uit. Ook 
kunnen ze door heftige knallen en kruitgeur in 

paniek raken en wegrennen of verstijven. 
Diego (13) hoopt dat het zijn hulphond Diggle 
nooit overkomt. ‘Dan zou ik heel verdrietig zijn.’ 
Diggle helpt hem vooral om rustig te worden. 
‘Ik heb ADHD, autisme en Gilles de la Tourette. 
Op momenten dat ik boos of verdrietig ben, 
duwt Diggle haar neus tegen me aan. Daarmee 
geeft ze aan dat ik met haar op een kussen 
moet gaan zitten om rustig te worden.’

Onverwachte knal
Om een hulphond op te leiden is zo’n 
25.000 euro nodig. Wanneer het dier uitvalt 
door een vuurwerkincident levert dat dus niet 
alleen emotionele, maar ook � nanciële schade 
op. Daarnaast zijn veel mensen met een 
assistentiehond afhankelijk van het dier. Zoals 
blinden, mensen met een stresssyndroom en 
epilepsiepatiënten. De stress in december heeft 
dan ook niet alleen impact op de honden, maar 
ook op hun eigenaren. ‘Diggle is gelukkig niet 
heel bang voor vuurwerk. Soms schrikt ze wel 
van een onverwachte knal. Maar dan leid ik 
haar snel af met een snoepje en zeg tegen haar 
dat het goed is’. 

Diego (13) hoopt dat het zijn hulphond Diggle 
nooit overkomt. ‘Dan zou ik heel verdrietig zijn.’ 

Verknald door 
vuurwerk
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Paarse Vrijdag wordt 
elk jaar op de tweede 
vrijdag van december 
gehouden. Het wordt 
georganiseerd door 
GSA’s (Gender and 
Sexuality Alliance, 
red.) op scholen.

NOORD-
AMERIKA
Net als veel andere feest- en 
actiedagen, komt ook het idee van 
Paarse Vrijdag uit Noord-Amerika. De 
actiedag in Nederland ontstond naar het 
voorbeeld van Spirit Day, een initiatief 
van Brittany McMillan. De Canadese 
student wilde haar solidariteit tonen 
nadat er in de media veel aandacht was 
voor zelfmoorden onder homojongeren.  
In de VS en Canada wordt de actiedag 
sinds 2010 op de derde donderdag van 
oktober gehouden.

PAARS
Waarom paars? Dat heeft te 
maken met de paarse baan van de 
regenboogvlag, het symbool van de 
LHBTI-acceptatie. Elke kleur heeft 
een andere betekenis. Paars staat 
voor karakter (of spirit). De kleur 
komt overal terug. Leraren en 
leerlingen worden opgeroepen om 
paarse kleding aan te trekken en op 
sommige scholen worden paarse 
polsbandjes of cupcakes uitgedeeld. 
Ook worden haren paars geverfd 
en nagels paars gelakt. Verder 
zijn er GSA’s die pauzefeestjes en 
voorlichtingen organiseren.

STEUNOok in Nederland zetten jongeren zich in. 
Zeger (15) uit Goes bijvoorbeeld: ‘Door 
Paarse Vrijdag besefte ik dat ik transgender 
ben en dat het oké is om daarvoor uit te 
komen. Nu help ik mee met het organiseren 
van Paarse Vrijdag op mijn school 
omdat ik andere jongeren die struggelen 
met hun genderidentiteit wil steunen.’

Lees het interview met Zeger op 
www.sevendays.nl/zeger

paars, 
paarser, 
paarst

Een jubileum voor Paarse 
Vrijdag, want de actiedag wordt 
voor de tiende keer gehouden. 
Hoera! Het thema is daarom 
heel toepasselijk: Jezelf kunnen 
zijn is een feest.

Dit jaar doen meer dan duizend middelbare en mbo-scholen mee aan 
Paarse Vrijdag. Een record, want tien jaar geleden bleef het aantal 
steken op twaalf. De afgelopen jaren haakten steeds meer scholen aan.

eerste hulp 
bij oudjaarsavond
Heb je zelf een hond in huis die bang is 
voor vuurwerk? Zo kun je je viervoeter 
een handje helpen.

• Blijf zelf rustig bij harde knallen. Je hond 
neemt aan jou een voorbeeld.
• Geef een kluif! Door het kauwen kunnen 
honden zich beter ontspannen.
• Doe de gordijnen dicht en zet de televisie 
wat harder. Dan komt het vuurwerkgeluid 
niet zo hard binnen.  


