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Vandaag is de dag om te laten zien dat je 
homo- en biseksuele leerlingen steunt. 
Oók als ze nog in de kast zitten. Hoe? 
Door iets paars aan te trekken! Waarom 
is deze Paarse Vrijdag zo belangrijk? 
Dat vertellen Jeremy, Elles en Pim. 
Door Menno Woudt en Govrien Oldenburger 

Pim (21) kwam op zijn zestiende op 

Paarse Vrijdag uit de kast

‘Het was eigenlijk niet de bedoeling om aan de hele school te vertellen dat ik 

homo ben. Natuurlijk, ik was er zelf al lang over uit dat ik jongens leuker vind 

dan meisjes. Dat wist ik op mijn veertiende al wel. Op school wist niemand het 

verder. Op de RSG Enkhuizen, de middelbare school waar ik zat, werd er niet 

echt over homoseksualiteit gepraat. Wel werd er met ‘homo’ gescholden. Vanaf 

de brugklas werd ik er al mee gepest. Elke keer als ik het woord ‘homo’ hoorde, 

schoot mijn hart in mijn keel. De stoere jongens vonden het leuk mij zo te 

noemen: zij hadden misschien al wel door dat ik niet net als hen achter de 

meisjes aanzat. Het is niet dat ik er zelf problemen mee had dat ik op jongens 

val, maar om er eerlijk en open over te zijn, dat is toch een hele drempel. 

Mannetje en vrouwtje, dat blijft toch het standaardbeeld.’

Black-out 
‘In 2010 las ik op de website van het COC (een organisatie die zich inzet voor de 

belangen van homoseksuelen, red.) dat er voor het eerst Paarse Vrijdag georga-

niseerd zou worden. Samen met twee vriendinnen, die allebei op meisjes 

vallen, besloten we om dit zelf op onze school te gaan organiseren. De vertrou-

wenspersoon van de school heeft ons heel erg geholpen. We hadden met z’n 

drieën een speech geschreven. We zouden vertellen waarom Paarse Vrijdag 

Jeremy (17) richtte op het Zaanlands Lyceum een Gay Straight Alliance op 
‘Ik werd gepest en dacht dat ik de enige homo op school was. Ik voelde me onveilig. Uiteindelijk vertelde ik een paar vrienden dat ik op jongens val. Dat was heel lastig, maar ik wilde mezelf kunnen zijn en eerlijk zijn tegenover mijn vrienden. Zij hadden het over meisjes, maar ik keek naar jongens. Een vriend kon zijn mond niet houden en de volgende dag stond het op Twitter. Een van de pesters had het erop gezet. Toen brak ik. Ik dacht dat het nooit meer zou stoppen. Ineens was het echt waar en kon ik niet meer terug. Op de basisschool werd ik ook al gepest omdat ik van musicals houd en de andere jongens van voetbal, dus ik kreeg meteen � ashbacks naar vroeger.’

Niet de enige 
‘Via www.jongenout.nl en www.gaystraightalliance.nl kwam ik erachter wat een GSA is: een schoolcommissie die zorgt voor een veilige sfeer voor iedereen. Toen ik hoorde dat een leraar homo is en ik dus niet de enige ben, vroeg ik hem of hij die samen met mij wilde opzetten. Dat wilde hij. Dat was vier jaar geleden. Daarna vroeg ik vrienden en vriendinnen of ze erbij wilden. Nu hebben we een van de grootste GSA’s met 23 leerlingen. Het gekke is: er zit nog steeds geen heterojongen bij. Ik denk dat ze bang zijn dat mensen zullen denken dat je wel homo zult zijn als je bij zo’n groep gaat. Of ze hebben er gewoon geen interesse voor, dat kan ook.’  

Gay’kjes uitdelen
‘Met onze GSA voeren we acties, zoals Paarse Vrijdag en Day of Silence (een dag in april waarop leerlingen stil staan bij de gevolgen van pesten door hun mond te houden, red.). Paarse Vrijdag is eigenlijk een dag tegen homofobie. Op 11 december hangen we posters, paarse ballonnen en vlaggen op. Ook doen we bandjes om met ‘stop homofobie’, die je kunt aanvragen op de GSA-site. En we maken gay’kjes: cupecakes die we uitdelen. Er is in onze GSA plek voor iedereen: we zetten ons ook in voor hetero’s die gepest worden. Ik denk dat er sinds de GSA veel veranderd is. Ik startte het zodat niemand hoefde mee te maken wat ik heb meegemaakt. Superveilig wil ik het klimaat nog niet noemen maar er hangt wel een � jne sfeer. De laatste keer dat ik ben uitgescholden voor homo was denk ik twee jaar geleden.’  

‘Mijn tip aan mensen die nog in de kast zitten? Vertel het pas als je er klaar voor bent en op een moment waarop je je sterk voelt. Het kan even een nare tijd worden, maar het wordt beter. Bij mij reageerden mensen uiteindelijk heel anders dan ik had verwacht. Op een paar kleine pesterijen na vonden ze het niet erg.’  
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zo’n goed initiatief is en waarom homoseksualiteit niet iets geks is. Op het 

moment zelf liep het alleen even anders. Met z’n drieën stapten we het 

podium op. De vriendin naast mij vertelde keurig wat we hadden voorbereid. 

Opeens kreeg ik de microfoon in mijn handen geduwd. Ik kreeg een totale 

black-out. De hele speech was verdwenen. Het enige wat ik uit kon brengen 

was: ‘Ik ben Pim en ik ben homo.’ Dat was het. Het was oorverdovend stil. 

Heel even, toen begon opeens iedereen in de aula voor mij te klappen.’

Het was geen � jn moment. Sterker nog, het is het engste wat ik ooit in mijn 

leven heb gedaan. De dagen daarna keek iedereen in de gang mij na en zag ik 

ze � uisteren. In mijn mentorklas hebben we het er nog over gehad. Heel veel 

klasgenoten vonden het stoer van me en kwamen op mij af om dat te vertellen. 

Bij de stoere jongens ontstond een discussie. ‘Gaat Pim nu voortaan bij de 

meisjes douchen na de gymles?’ Ze waren blijkbaar bang dat ik hen leuk zou 

vinden. Alsof zij ook verliefd zijn op alle meisjes! Het was eigenlijk de laatste 

keer dat van mijn homoseksualiteit een punt werd gemaakt. Nooit heeft er 

meer iemand ‘homo’ naar mij geroepen. Open en eerlijk zijn over wie je bent 

maakt het leven zoveel makkelijker. Ik had het gevoel dat ik eindelijk mijn 

vleugels open kon slaan. De reacties die ik kreeg, hebben mij erg geholpen. 

Twee leraren hebben een paar dagen later ook aan hun klassen verteld dat ze 

homo zijn. Ik had gehoopt dat ook andere leerlingen uit de kast zouden komen, 

maar dat is niet gebeurd. Het is natuurlijk eng om te vertellen, maar ik zou het 

zeker doen. Jezelf zijn is uiteindelijk het allerbelangrijkste.’  

 Iedereen mag zichzelf 

zijn. Of je nu homo, 

hetero, lesbo, bi, transgender, 

cisgender, pan, queer, in dubio, 

aseksueel of een intersekse 

persoon bent. Eh, wat 

allemaal? Bekijk ons speciale 

Paarse Vrijdag-woordenboek op 

www.sevendays.nl/paarsevrijdag

Docent Elles organiseert 
voor het eerst Paarse Vrijdag op het Kaj Munk College in Hoofddorp
‘Dit jaar organiseer ik voor het eerst Paarse Vrijdag op onze school, samen met twee docenten. We hebben alle teams gevraagd of ze het onder de aandacht willen brengen bij hun leerlingen. Ook hebben we zo veel mogelijk leerlingen aangespoord om vrijdag paars te dragen en bandjes gedeeld. Zelf zie ik het niet echt in de klas, maar ik denk dat er nog steeds homofobie bestaat. In de wandelgangen en tijdens de pauzes worden er wel kleine ‘grappen’ over gemaakt. Ook is homo volgens mij scheldwoord nummer één. Daar word ik kwaad van. We proberen een warm schoolklimaat uit te stralen en het is belangrijk dat iedereen zich lekker voelt op school. Ook willen we uitdragen dat we iedereen respecteren, ongeacht seksualiteit of geloof.’ 

Geer & Goor 
‘Zelf heb ik vroeger via homobelangenorganisatie COC voorlichting gegeven op scholen. Tijdens mijn lessen Engels en in mijn mentorklas doe ik dat nog. Dan laat ik leerlingen bijvoorbeeld raden hoeveel procent van de mensen homoseksueel is. Meestal krijg ik heel vreemde antwoorden en vertel dan dat 10% van de mensen homoseksuele gevoelens heeft. We hebben 1800 scholieren dus het zou om 180 leerlingen gaan. Als ik ze dan vraag hoeveel leerlingen ze kennen die homo of bi zijn, zijn het er niet zoveel. Meestal komen ze er dan wel achter dat het eng kan zijn om uit de kast te komen. Zelf ben ik lesbisch en ik vertel dat ook in de klas. Ik heb nooit vervelende reacties gehad, wel veel vragen. Ik vind het ook belangrijk dat leerlingen er vragen over kunnen stellen omdat ze soms nog geen goed beeld hebben van hoe een homo of lesbienne eruitziet. Ze denken snel aan Geer en Goor. Dat is prima, die stralen ook uit dat het oké is om homo te zijn, maar niet iedereen is zo stereotiep. Bij mij reageren ze vaak verbaasd.’  

Mooi begin 
Of Paarse Vrijdag ook belangrijk is voor leraren weet ik eigenlijk niet. Zelf ben ik er heel oké mee om lesbisch te zijn en ik durf het gesprek erover aan, maar misschien is het anders voor docenten die er gesloten over zijn. Ik zie het toch vooral als een dag voor leerlingen. Als je bang bent om uit de kast te komen, lijkt het me � jn dat je ziet dat veel leerlingen paars dragen en zo laten zien dat ze het prima vinden. Dat we dit nu organiseren op school, vind ik een mooi begin. Een GSA staat zeker ook nog op mijn wenslijst.’  
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