
 

HET LEVEN IS OP Z’N LEUKST 

 
Soms gaat het leven van een kat niet over rozen 
Je maagje knort, je voelt je zo alleen, en het is koud 
Geen warme mand, waarin je fijn kan dromen 
alleen de lege straten, grijs en grauw 
en net als je denkt, dat ’t nooit meer goed zal komen 
hoor je miauw. 
 
“Kijk, wij straatkatten, wij helpen elkaar, door dik en dun, altijd samen, ja toch?” 
 
Oh, het leven is op z’n leukst als je ’t kan delen 
Ja met je vriendjes ben je rijk en gelukkig tegelijk 
Het leven is op z’n leukst als je ’t kan delen 
ja samen is het altijd feest. 
 
Sommige katten krijgen duizenden sardientjes 
En worden flink verwend 
Maar wat heb je nou aan al die fijne visjes als je in je eentje bent? 
 
Oh, het leven is op z’n leukst als je ’t kan delen 
Ja met je vriendjes ben je rijk en gelukkig tegelijk 
Het leven is op z’n leukst als je ’t kan delen 
ja samen is het altijd feest. 
 
“Snappen jullie het nou? Samen sta je sterk, dat is de code van de straat. 
Zo is het toch jongens, of niet? En nou met z’n allen, hè, daar gaat ie: 1, 2, 3.” 
 
Oh, het leven is op z’n leukst als je ’t kan delen 
Ja met je vriendjes ben je rijk en gelukkig tegelijk 
Het leven is op z’n leukst als je ’t kan delen 
ja samen is het altijd feest. 
 
“En nog een keer!” 
 
Oh, het leven is op z’n leukst als je ’t kan delen 
Ja met je vriendjes ben je rijk en gelukkig tegelijk 
Het leven is op z’n leukst als je ’t kan delen 
ja samen is het altijd feest. 
 
 
 
 
TEKST EN MUZIEK: JOREN VAN DER VOORT 
DOWNLOAD DE BLADMUZIEK VAN WWW.PIMENPOM.NL 
 
 
 
 
 


