
Gerommel in de Amazone
Jaguars, rivierdolfijnen, luiaarden, giftige 
kikkers en piranha’s: in de Amazone barst het 
van de bijzondere bewoners. Er groeien wel 
tienduizenden boom- en plantensoorten en er 
fladderen miljoenen verschillende insecten en 
duizenden vogels rond. Het gebied is dan ook 
zo’n 5,5 miljoen vierkante kilometer groot!

Een belangrijk bos
De Amazone bestaat al 55 miljoen jaar. Het 
gebied is verdeeld over negen landen in Zuid-
Amerika, maar het grootste deel (60%) ligt in 
Brazilië. Toch is het gebied ook belangrijk voor 
ons klimaat. Al die bomen en planten nemen 
CO2 op, die wij uitstoten met onder meer onze 
landbouw, fabrieken en (vlieg)verkeer. Als 
die broeikasgassen in de lucht komen, warmt 
de aarde op. De Amazone helpt ons dus die 
opwarming af te remmen. 

Dat is niet het enige: de Amazone zorgt ook 
voor regen. Door de tropische temperaturen 
verdampt veel water in de bossen, wat terugvalt 
als regen. Daardoor kunnen er planten, dieren 
en bomen leven. Zonder regen zou het een soort 
woestijn worden! 

Geld boven bomen
Veel Brazilianen zien 
het woud vooral als een 
plek waarmee geld te 
verdienen valt. Al sinds 
de jaren zestig worden 
stukken weggekapt 
of afgebrand voor de 
landbouw, veeteelt, 
mijnbouw, sojavelden, 
wegen en het winnen 

van olie en gas. Meer dan een vijfde van het 
Amazonewoud is al ontbost. Sinds 2004 mag 
dat niet meer zomaar. Er kwamen beschermde 
gebieden. Maar toen het in 2014 heel slecht ging 
met de Braziliaanse economie, waren die regels 
ineens minder belangrijk. Geld verdienen ging 
boven het bos! Hoewel het nog steeds verboden 
is, worden veel stukken stiekem ontbost. De 
daders krijgen geen straf, want ook president 
Bolsonaro vindt de economie belangrijker dan 
het bos. 

Grote zorgen
Door de ontbossing komt de opgeslagen CO2 
weer vrij en warmt de aarde op. Bosbranden 
verwoesten de bovenste laag aarde, waardoor 
de grond droger wordt. Er verdampt minder 
water en dus valt er minder regen. En wat dacht 
je van alle bijzondere dieren en planten? Als 
hun leefgebied steeds kleiner wordt sterven ze 
uit. Ook voor de honderden inwoners van het 
gebied is de ontbossing een ramp. Veel landen 
maken zich zorgen over het regenwoud. Er 
wordt hard nagedacht over hoe we de Amazone 
kunnen redden. 

De Amazone is het grootste tropische regenwoud ter wereld. 
Hoewel het helemaal in Zuid-Amerika ligt, is het bos ook 
belangrijk voor ons. Hoe kan dat? En wat gebeurt er als het 
woud wordt gekapt en verbrand? 
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