
Het verhaal van Anne Frank 

Anne Frank’s gedenkteken 
in Amsterdam

Lieve Kitty

Het was krap in het Achterhuis. 
Anne moest altijd zachtjes doen 
en was vaak bang. Ze begon in 
die tijd een dagboek bij te houden 
dat ze Kitty noemde, alsof het een 
vriendin was. ‘Ik zal hoop ik aan 
jou alles kunnen toevertrouwen, 
zoals ik het nog aan niemand 
gekund heb, en ik hoop dat je 
een grote steun voor me zult zijn’, 
schreef ze in 1942. 

Na twee jaar werd de familie 
ontdekt. Hoe, dat is niet 
duidelijk. Ze werden naar een 
concentratiekamp gestuurd. In 
die kampen was amper te eten, 
het was er koud en nat en er 
heersten ziektes. In 1945 overleed 
Anne aan een ziekte. Ze was 
toen vijftien. Ook haar zus en 
moeder kwamen om. In totaal 
zijn zes miljoen Europese Joden, 
waaronder ruim 100.000 Joden 
uit Nederland, overleden in een 
concentratiekamp.

Miep Gies

De Joodse Anne Frank werd in 1929 geboren in Duitsland. Toen Adolf Hitler in 
Duitsland aan de macht kwam in 1933, werd het leven daar voor Joden steeds 
vervelender. Ze werden gepest en gediscrimineerd. Toen Anne vier was, 
vluchtte het gezin Frank naar Amsterdam. Anne ging er naar school, leerde 
Nederlands en kreeg vriendinnen. Ze voelde zich snel thuis in Nederland. 
Vader Otto was intussen een bedrijf begonnen. Hij had een paar medewerkers 
in dienst, waaronder Miep Gies. 

Verstopt in het Achterhuis

In mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen en werden Joden ook hier 
steeds meer gediscrimineerd. Ze moesten een Jodenster dragen en 
mochten bijvoorbeeld niet meer in winkels, trams en zwembaden komen. 
Anne moest naar een speciale school voor Joden. Vanaf juli 1942 werd 
het nog erger: Joden werden naar concentratiekampen gebracht. Eerst 
gingen ze naar kamp Westerbork in Drenthe. Van daaruit werden ze naar 
vernietigingskampen in Oost-Europa gebracht. Daar werden de meeste 
mensen vermoord.

In 1942 dook de familie Frank onder. Ze verstopten zich in het Achterhuis, 
achter het bedrijf van Otto. Voor de deur zetten ze een boekenkast, zodat je 
de ruimte niet kon zien. Ze werden bij het onderduiken geholpen door de 
collega’s van Otto, zoals Miep Gies. Zij brachten onder meer eten en nieuws 
uit de buitenwereld.

Alleen Otto overleefde de oorlog. Toen hij terugkwam in Amsterdam kreeg hij Annes dagboek. 
Miep Gies had het al die tijd bewaard. In 1947 gaf Otto het uit als boek: Het Achterhuis. 

De achterkant van 
het Achterhuis

Anne Frank

Het verhaal van Anne Frank is misschien wel het bekendste van de Tweede 

Wereldoorlog. Haar dagboek werd wereldberoemd. En ook het Achterhuis, 

waar ze ondergedoken zat, trekt enorm veel bezoekers. Wat moet je weten 

over Anne Frank? 

… in het kort


